
 

 
 

 

Visie 
Dei Gratia is een prachtige studentenvereniging in Wageningen. Vanuit vele verschillende 

plaatsen trekken studenten naar deze stad en omgeving om te studeren. Hiernaast komen zij 

samen op Dei Gratia, om met elkaar de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen in de 

breedste zin van het woord. Hun tijd als lid van de vereniging kenmerkt zich door studeren, 

Bijbelstudie en amicitia. 

 

Het is onze wens dat Dei Gratia een plaats is waar leden durven te vragen naar God, naar 

elkaar en naar zichzelf. Leden vinden het belangrijk om kritische vragen te stellen. Niet om 

eindeloos te vragen en te twijfelen, maar om uiteindelijk antwoorden te vinden, visies te 

vormen en zichzelf te ontwikkelen. Het motto waaronder wij Dei Gratia zullen besturen luidt 

daarom Aude rogare, ‘durf te vragen’. Bij de thema’s die wij belangrijk vinden staat ter 

illustratie een vraag, die is gesteld door leden van Dei Gratia zelf. 

 

Geloof 
“Hoe is uw relatie met God?” 

Dei Gratia is een christelijke studentenvereniging. De Bijbelkringen zijn het kloppend hart van 

de vereniging. Hier worden Bijbelgedeelten in kleine groepen gelezen, bestudeerd en 

bediscussieerd. De leden leren meer over God en hun plaats in het geloof. Bovenal zoeken zij 

samen naar een persoonlijke relatie met God in hun dagelijks leven. Op de Bijbelkringen is er 

een open sfeer voor het delen van persoonlijk geloof en van wel & wee. De Nederlandse 

Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels en Heidelbergse Catechismus, die samen met de Bijbel 

de grondslag van de vereniging vormen, komen regelmatig aan bod. 

 

Tijdens elke verenigingsactiviteit komt het christen-zijn naar voren, zoals op de borrels, waar 

gesprekken van hart tot hart plaatsvinden, de studiekringen, waar allerlei theologische of 

levensbeschouwelijke onderwerpen besproken worden, en sing-ins, waar samen gezongen en 

gebeden wordt. Dei Gratia is een plaats waar geloofsgroei en toerusting plaatsvinden, 

waardoor leden in staat zijn om het geloof uit te dragen, ieder in zijn of haar eigen omgeving. 

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, 

Die aan een ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. 

- Jakobus 1:5 



 

 
 

Amicitia 
“Hoe gaat het écht met u?” 

De leden van Dei Gratia geven om elkaar. Ze vormen een groep waar ieder lid volledig en 

volwaardig bijhoort. Leden van Dei Gratia treden elkaar open tegemoet en zijn oprecht in de 

omgang met elkaar. Ze tonen interesse en vragen naar elkaars welzijn. In goede en slechte 

tijden staan de leden van de vereniging om elkaar heen en zijn zij er voor elkaar. Door de jaren 

heen bouwen zij persoonlijke vriendschappen op die een leven lang meegaan. 

 

Deze verbondenheid tussen alle leden van de vereniging, amicitia genoemd, is terug te zien in 

de tradities en mores. Men spreekt elkaar aan met amicae et amici, vrienden en vriendinnen. 

Studentikoze tradities, zoals de liederen, de Trots van het dispuut en de lenteduik, zorgen er 

samen met de mores voor dat Dei Gratia blijft zoals het was. Ze zorgen ook voor 

verbondenheid met het verleden en de toekomst van het dispuut. De ouderejaars investeren 

in de jongerejaars, met name de eerstejaars, door het goede voorbeeld te geven en hen te 

helpen hun weg te vinden binnen de vereniging, waardoor jongerejaars een enthousiaste en 

betrokken houding leren aannemen. 

 

Verder onderhoudt Dei Gratia amicale banden met de andere disputen der Civitas 

Studiosorum in Fundamento Reformato. Er worden interdisputaire activiteiten ondernomen 

om deze banden te versterken. Met de andere christelijke verenigingen gevestigd in 

Wageningen worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Dei Gratia bevindt zich 

onder de kleurrijke paraplu van IFES. Dit is met name zichtbaar in de toerusting door de IFES-

stafwerker. 

 

Studiekarakter 
“Mag ik een kritische vraag stellen?” 

Het is kenmerkend voor de leden van Dei Gratia om op een positieve, kritische manier in het 

leven te staan. Ze gaan levensvragen niet uit de weg, maar durven hun vragen te stellen. 

Bovendien zijn zij niet tevreden met een simpel antwoord. Deze basis van nieuwsgierigheid 

en leergierigheid, gevolgd door een zoektocht naar kennis, is te vatten in de term 

‘studiekarakter’. Studiekarakter is een kernwaarde van de vereniging. Leden streven naar een 

houding van studiekarakter en oefenen zichzelf daarin. Dit komt vooral naar voren op de 



 

 
 

studiekringen, die een breed scala aan theologische, maatschappelijke of filosofische 

onderwerpen behandelen. Door middel van lezingen met bijbehorende vragenronde wordt er 

een beroep gedaan op de geïnteresseerde houding en kritische instelling van leden. Verder 

maken leden actief gebruik van de Disputabel(?), in lezen en schrijven. In de gesprekken die 

leden met elkaar voeren, bijvoorbeeld op de borrels, wordt er gediscussieerd over allerhande 

onderwerpen en ook hierin is het kenmerkend om elkaar kritisch te bevragen en door te 

vragen. Studiekarakter geeft leden de mogelijkheid om een eigen mening te vormen over 

allerlei onderwerpen. Eigen ideeën worden bevestigd, ontkracht of vernieuwd door ideeën 

van anderen. Leden ontwikkelen hierdoor hun eigen denkkader.  

 

Deze vragende en nieuwsgierige houding komt ook naar voren op de Huishoudelijke 

Vergadering. Dat is de plaats waar de democratie van de vereniging tot uiting komt. De 

Huishoudelijke Vergadering is een plaats voor belangrijke vragen, inhoudelijke discussies en 

waardevolle conclusies, ook wanneer het om ludieke onderwerpen gaat. Het bestuur heeft op 

de Huishoudelijke Vergadering vooral een faciliterende rol. Ieder lid draagt 

verantwoordelijkheid voor de eigen participatie. Door aanwezig te zijn hebben leden invloed 

op de beslissingen die genomen worden. Er heerst een open sfeer waarin leden zich vrij voelen 

om hun mening te delen en - al dan niet kritische - vragen te stellen. Wanneer een lid het 

woord vraagt, getuigt dat van interesse in en betrokkenheid op de gang van zaken op de 

vereniging.  

Tot slot 
“Wat is ons doel?” 

De leden van Dei Gratia stellen deze vragen met een reden. Samen wordt er gezocht naar 

antwoorden. De veilige omgeving van de vereniging zorgt ervoor dat leden opgebouwd 

worden in persoonlijk en geestelijk opzicht. Hierdoor kunnen leden met een bewuste 

levenshouding aan de maatschappij deelnemen en tot zegen zijn voor de mensen om hen 

heen. Als een lid Dei Gratia verlaat, is hij of zij veranderd. Er is groei doorgemaakt. De 

ontstane vriendschappen zullen ook na de studententijd blijven bestaan en de opgedane 

kennis en vaardigheden zullen worden meegenomen de toekomst in. Wij wensen dat ieder lid 

op een voldane en positieve manier kan terugkijken op zijn of haar lidmaatschap en God 

daarvoor kan danken. 


